Voorbereiden

Straal jij al een beetje?

Matteiis 17:1-9

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus gaat met drie leerlingen een
hoge berg op. Jezus gaat er anders uit
zien: zijn gezicht straalt als de zon en
zijn kleren worden wit als het licht.
Mozes en Elia verschijnen aan hem en
er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit
is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik
vreugde.’

Zes dagen later

Het verhaal begint met een
tijdsaanduiding: zes dagen later. In het
gedeelte hiervoor heeft Jezus gezegd
dat sommige van de aanwezigen niet
zullen sterven voor ze de Mensenzoon
en zijn koninklijke heerschappij
hebben zien komen. Nog geen week
later vangen drie leerlingen daar een
glimp van op. Het maakt duidelijk dat
Jezus niet alleen spreekt over verre
toekomstverwachtingen, maar ook over
wat er nu te gebeuren staat.

Kan Jezus veranderen?

Het lijkt misschien gek, dat Jezus
verandert. Hij was toch daarvoor ook

al de Zoon van God? Toch staat het er
echt. In het Grieks wordt het woord
metamorfose gebruikt: een verandering

in uiterlijk. Het werkwoord wordt hier
in een passieve vorm gebruikt, dat wil
zeggen: Jezus verandert niet zichzelf, hij
wordt veranderd (door God).

In het Oude Testament wordt verteld dat

Mozes op de berg Sinai de Heer ontmoet.

Als Mozes weer beneden komt, glanst
zijn gezicht (Exodus 34:29-35). Hij heeft
het eerst zelf niet door, maar de mensen
om hem heen zien het wel. Daarna
gebeurt dit elke keer als Mozes met God
spreekt.

Mozes en Elia

Vorige week hebben we gelezen dat Jezus
veertig dagen in de woestijn was. Bij

dat verhaal werd al opgemerkt dat Jezus
daarmee in de voetsporen van Mozes

en Elia trad: Mozes was veertig dagen

op de berg voordat hij de wet ontving
(Exodus 24:18) en Elia liep veertig dagen
naar de Horeb waar hij God ontmoette (1
Koningen 19:8).

Boven op de berg zien de leerlingen van
Jezus plotseling dat Mozes en Elia met
hem staan te praten.

Waar hadden ze het over?

Matteiis vertelt niet waar Jezus, Mozes en
Elia het over hadden. De evangelist Lucas
doet dat wel: hij vertelt dat ze spraken
over het heengaan van Jezus, over de weg
die hij in Jeruzalem zou voltooien (Lucas
9:31). (Dat ‘heengaan’ van Jezus heet in
het Grieks trouwens Exodus — daar kon
Mozes over meepraten.) Daarmee plaatst
Lucas de gebeurtenis op de berg heel
duidelijk in het licht van Pasen. Matteiis
doet dat niet op die manier, maar aan

het eind van het verhaal vertelt hij wel
dat Jezus zegt dat de leerlingen er met
niemand over moeten praten voordat de
Mensenzoon uit de dood is opgewekt.

Petrus

Een bijzonder moment in het verhaal is
dat Petrus het woord neemt: ‘Heer, het
is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik
drie tenten opzetten, een voor U, een voor
Mozes en een voor Elia.” Het zijn een
beetje raadselachtige woorden: waarom
zegt Petrus dit nu opeens? In de loop van
de eeuwen zijn er allerlei verklaringen
voor bedacht en betekenissen aan
verbonden. De evangelist Marcus, die
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het verhaal ook vertelt, zet er meteen
maar bij: ‘Petrus wist niet goed wat hij
moest zeggen, want ze waren door schrik
overweldigd.” (Marcus 9:6)

Aangeraakt
Als er een stem uit de hemel klinkt,
worden de leerlingen zo bang dat ze op
de grond gaan liggen. Daarna volgt een
bijzonder moment, dat alleen in Mattetis’
versie van dit verhaal genoemd wordt:
Jezus komt dichterbij, raakt hen aan en
zegt: ‘Sta op, wees niet bang.” Als ze
daarna opkijken, is er niemand meer,
Jezus is weer alleen. De leerlingen zullen
het verhaal meenemen op de weg die ze
verder met Jezus gaan.

Erik Idema



Vieren

Straal jij al een

Kindermoment: De veranderaar
Het thema van de week wordt ingeleid
door ‘de veranderaar’. Zij/hij is een
coach die vertelt wat er anders kan en
aan de kinderen en volwassenen vraagt
wat zij zouden willen veranderen. De
veranderaar kan gespeeld worden door
iemand van de leiding of een ander
gemeentelid. Zij/hij kan een notitieblok
of tablet bij zich hebben om de
veranderingen te noteren.

Deze week bekijkt de veranderaar eerst
met de kinderen de illustratie in het
projectboek. Wat valt de kinderen op aan
Jezus? Zien ze ook dat de kleren van Jezus
glanzen? In het verhaal wordt verteld dat
Jezus verandert: hij gaat stralen. Daar
gaan de kinderen straks meer over horen.
Het thema van deze week is: Straal jij al
een beetje?

De veranderaar vertelt dat hij deze week
iemand heeft meegenomen die niet zo
straalt. Hij heet meneer (of mevrouw)
Sombermans. Hijj zit nog op de gang,
omdat hij te moe was om verder te lopen.
Willen de kinderen hem even roepen?
Nadat de kinderen hem roepen, komt
Sombermans binnen gesjokt. Hij heeft
athangende schouders, zucht vaak en
kijkt niet erg vrolijk. Maar daar heeft de
veranderaar iets voor bedacht: samen met
de kinderen gaat hij meneer Sombermans
een kleine make over geven. Uit een tas
haalt de veranderaar een feestmuts, een
glittersjaal en een vrolijke gekleurde bril.

beetje?

Zou dat helpen om meneer Sombermans
een beetje te laten stralen? Een voor

een worden de attributen bij meneer
Sombermans opgezet/omgedaan. Bij

elk attribuut gaat hij iets rechterop

staan en iets vrolijker kijken. Aan het
eind is het heel wat beter, maar nog net
niet goed genoeg. Kunnen de kinderen
nog iets bedenken om Sombermans te
laten stralen? Geef eerst de kinderen (en
volwassenen in de kerk) de ruimte om
iets te bedenken. Stel daarna voor om
met de hele kerk zo vrolijk te gaan lachen,
dat Sombermans mee gaat doen. Nu
straalt hij echt! Op weg naar Pasen vieren
we dat mensen kunnen veranderen: ook
mensen die niet zo bljj zijn, kunnen weer
vrolijk worden.

Projectlied: Verander je mee?

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven

zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Tekst: Erik Idema

Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven
is’, Liedboek 536

Lezen en zingen

Gebed

Goede God,

Dank U voor dit samenzijn,

voor deze plek waar we elkaar mogen
ontmoeten

waar we lezen, leren en ontdekken.

Geef dat we weer nieuwe dingen mogen
ontdekken,

ons laten verassen door wat we zien en horen.
En zo misschien een beetje meer mogen stralen
en zo Uw licht laten zien.

Amen

Werkblad
Met het werkblad maken de
kinderen een kerkraam. Daarop
zie je de verheerlijking op de
berg. Maak het tot een raam waardoor het
licht schijnt. Nu zie je goed dat het een
stralende ervaring was, daar op die berg.
Smeer olie over het raam en maak er een
draadje of lintje aan om het op te hangen
voor jouw raam thuis.
Nodig: scharen, kleurpotloden, stiften,
kwastjes, olie, lint en/of draad
Werkblad: zie blz. 14.

Tweede zondag van de veertig dagen

Jaar A

Lezing uit het Oude Testament

Exodus 24:12-18

Antwoordpsalm

33:12-22

Epistellezing

Filippenzen 3:7-14

Lezing uit het Evangelie

Mattetis 17:1-9
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